
nachoem m. wijnberg
AAN HET BEGIN 
VAN DE AVOND

toen je op een strand aanspoelde
keek een meisje naar je,
alsof haar een vraag gesteld werd,
niet door jou,
maar door iemand ver weg.

je wenste haar een huwelijk
waarin zij en wie bij haar is
samen een antwoord proberen te geven.

je liep op straat
en voor je uit liepen twee huwelijks-
makelaars.

waarover spraken zij
met elkaar? 

over hoe erg hun laatste 
twee klanten hen nodig
zouden hebben. 
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